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Is dat niet buitengewoon?
Arie van der Stoep

Wat een gedachte, je te realiseren hoe groot God is! Natuurlijk heeft Hij alles wat er is, gemaakt:

de sterrenstelsels, het heelal - die oneindige ruimte - en ook de aarde en alles wat daarop is.

Maar Hij is groter dan dit alles samen: Hij omvat het allemaal, alle dingen bestaan ín Hem (1).

Wat zijn wíj dan? (2) Toch heeft Hij ons bedoeld en gemaakt. Hij heeft ons gewild!

Wij ontstonden in zijn gedachten en Hij schiep ons toen (3). Om in dit oneindige heelal, dat zijn

grootheid manifesteert, voor Hem een levend iemand te zijn. Iemand die naar Hem zou kijken, zich op

Hem zou richten, dingen met Hem zou delen. Met wie Hij dingen zou delen.

Iemand die Hij kon vertrouwen en wie Hij dingen kon toevertrouwen. Die er bewust voor Hem wilde

zijn. Die Hem zou liefhebben. En die Hij zou liefhebben (4). Zoals Hij ook heeft gedaan... tot in de dood.

Op mijn hoogten

Dit laatste, opdat we niet verloren in oneindige duisternis zouden verkeren, zonder God en zonder

betekenis, maar er weer voor Hem zouden kunnen zijn. Om voor Hem te leven, omarmd en gedragen

door zijn liefde (5). Omhuld door die prachtige wereld van zijn Er-Zijn (6).

Is dat niet buitengewoon, geen reden om verwonderd te zijn? Om Hem te be-wonderen, onze

aanbidding te geven, de liefde van ons hart. Om Hem de eerste plaats in ons leven te geven. Die plaats

komt Hem toch toe!

Wie is een God als Hij? Laat het heelal dit al niet zien? Zijn grootheid en dat niets voor Hem onmogelijk

is. Die God die mij met kracht omgordt... die mijn voeten maakt als die van de hinden en mij op mijn

hoogten doet staan (7). De hoogten van mijn aanbidding voor Hem, tegen alle weerstand in.

Is het schrijven (en lezen) van deze dingen al niet een vorm van aanbidding voor Hem?

Mensen die ook geest zijn

Ja, want zo heeft God ons geschapen. Als mensen die Hem kunnen aanbidden. Niet geschapen als

materie, planten, dieren. Met hooguit een ziel, die weer sterft en verdwijnt en zich niet bewust is van

zijn Er-Zijn. Maar als mensen die, net als Hij, ook geest zijn (8).

Die vol ontzag en bewondering opzien naar Hem die zo groot en toch zo dichtbij en om ons heen is.

En die vol dankbaarheid zijn! Omdat Hij ons heeft gewild en tot zich heeft geroepen. Voor een leven uit

Hem en met Hem. Is dat niet buitengewoon? 

Uit de Bijbel:

(1) Kolossenzen 1:16-17.

... alle dingen hebben hun bestaan in Hem.

    2 Kronieken 6:18.

... Zie, de hemel, zelfs de hemel der hemelen, kan U niet bevatten, ... (ze zijn te beperkt daarvoor, U

omvat ze zelf - AvdS).



(2) Psalm 8:4, 5.

Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:

Wat is de mens, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet?

(3) Genesis 1:26-27.

En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, ... En God schiep de mens naar

zijn beeld; ...

(4) Jeremia 31:3.

Van verre is de HEER mij verschenen: Ja, Ik heb je liefgehad met eeuwige liefde, ...

(5) Psalm 139:5.

U omgeeft mij van achteren en van voren en U legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar,

te verheven, ik kan er niet bij.

(6) Exodus 3:13-14.

... wanneer ... zij mij vragen: hoe is zijn naam - wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei God tot Mozes:

Ik ben, die Ik ben.

(7) Psalm 18:33-34.

Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt; die mijn voeten maakt als die van de

hinden en mij op mijn hoogten doet staan.

(8) 1 Korintiërs 2:11.

Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? ... 

b Ben je gezegend? Geef de link naar dit artikel dan door en deel de

   zegen met anderen! Kopiëer de link hier: 

   https://kommm.nl/pages/leven-uit-hem.php

b Ook dit artikel uitprinten voor anderen (een persoon of groep) is 

   een goed middel om zegen door te geven.

b © COPYRIGHT: voor overname of publicatie van dit artikel in

   bladen of op andere wijze heb je echter toestemming nodig van de 

   schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.

   Voor contact hierover: kijk op de pagina Contact van de website.

https://kommm.nl/pages/leven-uit-hem.php
http://www.kommm.nl.
https://tinyurl.com/y8szwkcp

